
Liturgie voor de viering op 22 januari om 19.00 uur in De Overkant 

in de week van gebed voor de eenheid 

 

Stilte 

 

Welkom  

 

Zingen Lied 96 (Zangen van zoeken en zien) 

 

Gegroet, jij, jij, die om liefde/leven/vrede komt en licht. Gegroet! 

 

Psalm: gedicht “Waar liefde woont” (door Anneke Meiners, naar Psalm 133) 

 

Dat heel mag worden mijn huis,  

met al wie daar behoren,  

vanouds en nieuw geboren,  

gebleven of verloren –  

dat heel mag worden mijn huis.  

 

Dat groot mag zijn mijn hart  

en zacht en toegenegen,  

als bron uit god gekregen  

tot overvloed, tot zegen  

- dat groot mag zijn mijn hart.  

Dat heel mag worden ons huis.  

Dat groot mag zijn ons hart.  

 

Lied 833 “Neem mij aan zoals ik ben” 

 

Bijbellezing: Efeziërs 4:1-5 

  

Stilte 

 

Zingen: Lied 117d “Laudate omnes gentes” (3x) 

 

Gebeden, afgesloten met Aramees Onze Vader 

 

Zingen: Lied 426 “God zal je hoeden” 

 

Zegenbede 

 


